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Ledenbijeenkomst op donderdag 14 november 2019

Grote Zaal van De Voorhof naast de Oude of Martinikerk, Herenstraat 77.

Programma:

Aanvang 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)

Inleiding door Renier van Gelooven, voorzitter

Uitreiking erelidmaatschap aan Kees van der Leer

Lezing door Ruud Bosscher en Fabian van Boheemen over de totstandkoming van hun boek:

"Een dorp dat geen gelijck en kent"

In het boek “Een dorp dat geen gelijck en kent" beschrijven de auteurs de ontwikkeling van Voorburg
in de 17e eeuw. Aanvankelijk een eenvoudig dorp met ongeveer 1000 inwoners van wie de kostwinners
vooral werkzaam waren als boeren en schippers. Een kwart is arm, een enkeling rijk.

In de loop van de 17e eeuw, en vooral door de ontwikkeling van hofsteden en buitenhuizen, krijgt Voorburg
een fraaier aanzien, verschuift het palet aan beroepen naar meer specialismen en groeit het dorp naar een
populatie van een kleine 2000 inwoners.

Het boek laat licht schijnen op gebeurtenissen die verband houden met thema’s als werk, geloof, onderwijs,
gezondheid en criminaliteit, maar om praktische redenen zijn enkele thema’s onderbelicht gebleven. In de
voordracht zullen de auteurs met name ingaan op onderwerpen die het boek niet hebben gehaald, zoals
literatuur, toneel en schilderkunst.

Gezocht: Een opvolger voor de penningmeester
De penningmeester Frits Steinhorst heeft aangegeven, nadat hij vijftien jaren lang de financién van de
vereniging op orde heeft gehouden, dat hij graag opgevolgd zou willen worden. Daarom zoeken we
een nieuw bestuurslid met financiéle kennis om die taak op zich te nemen. Natuurlijk wordt de taak
grondig overgedragen.

Als u denkt belangstelling te hebben voor deze functie kunt u contact opnemen met de voorzitter
Renier van Gelooven (06 20 30 47 97) of door een e-mail te zenden aan het e-mailadres:
info@historischeverenigingvoorburg.nl .

De HVV
Rest nog te vermelden dat het eerste boek "Een dorp dat geen gelijck en kent" op de Open Monumentendag
werd aangeboden aan de burgemeester. En het Cultureel Zomerfestival en de Open Monumentendag
brachten ons veel nieuwe leden. De lezing door de heer Ernst Manger was heel interessant, maar het
bezoek viel wat tegen.

Met vriendelijke groet, Marcel van der Lans, secretaris.

Secretariaat: Eemwijkplein 4, 2271 RA Voorburg, 070 386 7456
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